
 

Liturgie 23 november 2025 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar 
 

Herdenken overledenen 
 

 
 

 

Voorganger:    Drs. Elsa Aarsen – Schiering 

Ouderling van dienst:  Xander van Zwieten 

Organist:    Sjaak Groot jr. 

Lector:   Anneke Sneekes 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (voor de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
    

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 
 

Intochtslied: (Psalm 139: 1, 7) 

 
 

7.  Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 

mijn nieren en mijn hart bereid, 

mij in de moederschoot geweven, 

mij met uw wonderen omgeven. 

 

 

Bemoediging en groet 
 

V:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest   

G:  Amen 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft  

V:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het 

   werk van Zijn handen 

   Genade zij u en de vrede van God de Vader en van Jezus 

   Christus de Zoon 
 

Drempelgebed 
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 Vervolg intochtslied: (Psalm 139: 14) 

 
 

 

 (hierna gaat de gemeente zitten) 

 

 

V-  De Heer zij met u 

G-  Ook met u zij de Heer 

 

Kyriëgebed – gesproken 
 

Gloria lied: (Lied 985: 1, 2, en 3) 

 
 

2.  Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 

machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

 

3.  Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Zondags Gebed 
 

OT – 1Koningen 19:  8 – 13a 
 

Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig 

dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging 

hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik 

heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de 

Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw 

profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 

‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de 

HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en 

de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag 

kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. Na de aardbeving 

was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een 

zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht.  

 

Wij zingen: (Lied 968: 1 en 5) 

 

5.  Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, 

dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, 

in tijd en eeuwigheid. 
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NT -  Matteus 5: 3 – 9 
 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

 

Verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Wij zingen: (Lied 912: 1, 2, 3, en 6) 

 
 

2.  Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 

3.  Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

6.  Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

 

 

 

 

  

Gedachtenis van de overledenen  -  Piet Paulusma ,  

                                                            Everdina van Zalingen- Pluim ,  

                                                            Arend Storm. 
 

Wij noemen hun namen en steken de kaars aan. 

Ook van langer geleden mogen wij onze dierbaren gedenken en een kaars aansteken. 

 

Muzikaal intermezzo  (Halleluja – Leonard Cohen?)
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Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging en voorbeden     

Stil gebed 

ONZE VADER  
 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

Slotlied: (Lied 422: 1, 2 en 3) 

 
 

2.  Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

3.  Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

 

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 
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Orgelspel 
 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk, groen voor diaconie, rood voor uitgangscollecte 

 

 

 

 
 
 

Fijne zondag gewenst ! 
 

Volgende week, zondag 30 november 

1eAdvent, viering Heilig Avondmaal 

gaat Ds. W.H. Brouwer voor. 
 Organist is Paul Germans 


